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Rondom  Antonius Abt, Bernardus, Blasius, Gummarus en Willibrordus 

Nieuwsbrief van de  Vijf Heiligen  Parochie  Nr.178 Vrijdag  27 juni  2025 
 

Bereikbaarheid van onze parochie 
Voor dringende zaken als uitvaarten en ziekenzegen  
zijn we bereikbaar via 06-10490088   
 

 
 

 
Contact met het pastoraal team 
Wilt u graag in contact komen met een van de leden  
van ons pastoraal team,  
pastoor Ronald van Bronswijk  
of pastoraal werkende Giny van der Korput,  
aarzelt u dan niet dit te doen. 
Dit kan rechtstreeks via telefoonnummer  
06-10490088 of via ons parochiesecretariaat:   
Tel: 0162-682303 of e-mail: info@naardekerk.nl 
 

 

Moge er genoeg warmte zijn in je iglo,  
genoeg olie in je lamp en genoeg warmte in je hart 
 
Tijdens de eucharistieviering op zondag 15 juni 2025 , waarin pater Piets Schellens scj. voor het laatst 
bij ons voorging, was de Victoriazaal van Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’  zo goed bezet, dat er extra 
stoelen nodig waren. Pater Piet waardeerde het zeer dat er zoveel mensen aanwezig waren in zijn 
laatste viering bij ons als priester-assistent. Er staat hem en zijn confraters in Teteringen een verhuis 
naar Nijmegen te wachten, de plaats waar hij op 22 september 1957 tot priester werd gewijd. Dit 
betekent ook een afsluiting van een mooie periode bij ons en dat maakt iemand , op de gezegende 
leeftijd van 93 jaar en nog zo’n gedreven voorganger, best wel weemoedig. Een voorganger die dicht 
bij ons mensen wil staan en mede daardoor ook erg graag voorging in de kleinere ruimte van de 
Victoriazaal , want daar is echt sprake van dichtbij de mensen zijn.  
 
Na nog een studie in Rome was pater Piet op verschillende terreinen actief,  docent pastoraal-
theologie , directeur van het gezinszorgwerk van de Priesters van het Heilig Hart in Amsterdam, 
deken van de Zaanstreek en van Alkmaar, ziekenhuispastor, pastoor van Langedijk en Zuidschermer, 
provinciaal van zijn congregatie en rector van een kloosterverzorgingshuis in Asten en pastoraal 
actief te Asten. Een pracht staat van dienst. 

mailto:info@naardekerk.nl
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 Soms wat meer bestuurlijk, maar dan altijd toch nog ergens 
werkzaam zijn als assistent-priester en dan de pastoor van de 
eenvoudige verhaaltjes met diepgang, strooiend met de mooie 
verhalen over de liefde van Jezus. Hierbij zeker ook de 
belangrijke rol van de vrouw  als partner, in het gezin en zeker 
ook in de parochie niet vergetend. Verwijzend ook naar wat er 
vroeger in onze parochie allemaal tot stand gebracht werd.  
Het is nu allemaal niet zo groots meer, maar uit dat kleine kan 
best weer wat moois groeien ten bate van alle vijf kernen van 
onze parochie, als we er maar met Godsvertrouwen en hoop in 
staan, vrij van cynisme. 
Pater Piet sloot op zondag 15 juni zijn preek af met de volgende 
wens: 
 

Moge er genoeg warmte zijn in je iglo, genoeg olie in je lamp en genoeg warmte in je hart. 
Een wens die beantwoord werd met een daverend applaus. 
 
Onze bijzonder grote dank en waardering voor zijn inzet werd namens de Vijf Heiligen Parochie 
verwoord door pastoor Ronald van Bronswijk. Het was een genot dat pater Piet onder ons was, we 
gaan hem zeker missen en we hopen dat hij met tevredenheid kan terugkijken op de periode bij ons 
en we wensen dat hij in Nijmegen nog veel goeds mag ontvangen en geven.  
Hopelijk kunnen we blijven genieten van zijn mooie artikelen in de Nieuwsbrief. 
Met lege handen lieten we hem natuurlijk niet gaan, een aantal attenties vielen hem ten deel, 
bloemen, een boekenbon, etc. , maar ook een fles wijn van de Madese wijngaard voor deze noeste 
werker in Gods wijngaard, die vele zondagen voorging in ‘de Wijngaerd’  , met ons verhalen uit de 
bijbel delend waarin een wijngaard vaak een rol speelt. 
 
Weddenschap 
‘Wie houdt er het eerst mee op? Mijn auto of ikzelf? ‘ Dat was de vraag die pater Piet zich stelde, de 
weddenschap die hij aanging met zijn auto. Pater Piet won de weddenschap, want de auto kwam niet 
door de keuring en pater Piet  werd voortaan gehaald en teruggebracht en kon ondertussen gewoon 
lekker genieten van de omgeving en de natuur. 
 
SCJ 
Pater Piet heeft de letters scj achter zijn naam staan en dat is de afkorting van sacerdotes a sacro 
cordi Jesu, de priesters van het H. Hart, de priestercongregatie waarvan hij al meer dan 70 jaar lid is. 
Deze congregatie heeft binnen onze parochie meerdere sporen nagelaten 
 
In 1975 vertrok pastoor-deken Theeuwes uit de 
pastorie in Made, hij verhuisde naar de pastorie van 
Hooge Zwaluwe en werd daar pastoor. Vanwege een 
teruglopend aantal priesters van het bisdom, de 
zogenoemde wereldheren, werd een beroep gedaan 
op priesters van kloosterordes of congregaties. 
Zo kwamen op Made in de pastorie in 1973 priesters 
van het H. Hart wonen en werken in de 
Bernardusparochie en Blasiusparochie, later zouden 
hun pastorale activiteiten zich ook uitbreiden naar 
wat nu de Vijf Heiligen Parochie is : J. van Berkel, W. 
de Clerck, F. Maas, J. v. Meer. 
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J. v. Meer was  in de regio ook actief als districtscatecheet op de scholen. Hij zou later ook nog een 
periode parochie-administrator van de Vijf Heiligen Parochie zijn. 
Latere priesters van het H. Hart op Made waren J. v. Raaij, A. Santegoeds, Th. Sanders, R. de Koster, 
C. Daemen, P. Weijmer  en G. Bakker.  
 
Deze laatste woonde op Made , maar hij was halftime kapelaan in Geertruidenberg en Terheijden.  
In 1984 zou hij pastoor Piet Rombouts in Terheijden opvolgen en kwam daar toen ook wonen.  
Bert, zoals men hem in Terheijden kende, overleed op de leeftijd van 48 jaar in 1989, hij werd 
begraven op het parochiekerkhof in Terheijden,  ‘Een kleine profeet van Gods grote liefde’ staat op 
het graf van deze veel te vroeg overleden pastor te lezen. 
Vanaf die tijd zouden in Terheijden ook priesters van het H. Hart assistent in het weekend zijn : Piet 
Schellens en Rein van Langen. Pater Piet verhuisde naar Asten om daar als overste, weekend- 
assistent en pastoor actief te zijn. Toen hij in 2018 in Teteringen kwam wonen, werd Piet  Schellens 
voor de tweede keer priester- assistent binnen onze parochie , maar dan nog hoofdzakelijk in Made.  

 
Geloof is als het nemen van de eerste trede, ook al heb je de rest van de trap nog niet gezien.                        
(Martin Luther King) 
 

Nog een afscheid 

Hij begon al heel erg jong als misdienaar, een bevlogen 
misdienaar, hij wist van de hoed en de rand. Het begon 
allemaal in Terheijden en toen hij naar Made verhuisde,  
bleef hij  in Terheijden nog lang trouw misdienen , maar hij 
was ook in Made als misdienaar actief en dan speciaal als 
misdienaar van pater Piet en  in de Wijngaerdvieringen.  
Hij gaat nu stoppen als misdienaar, er komen andere zaken 
op zijn pad. We hebben het hier over Siem van de Bogaart 

en ook vanaf deze plaats heel hartelijk dank aan Siem voor zijn jarenlange inzet voor de parochie en 
veel goeds gewenst. Namens de parochie werd Siem een attentie aangeboden door José Mureau, de 
vicevoorzitter van ons parochiebestuur, onder het toeziend oog van de moeder, oma en vriendin van 
Siem. 
 
Christus vraagt van ons  
verkondiger, uitdrager van liefde, heilbrenger te zijn,  
luisterend en dienend in de wereld te staan, Gods Geest in anderen werkzaam te zien . . .  
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 Meer en beter mens worden is: meer en beter medemens worden, rekening houden met anderen,  
bereid zijn tot luisteren. ( Broeders van Huijbergen) 
 

Caritascollecte 5 - 6 juli Terheijden en Made,  
13 juli Wagenberg 
Diaconaal ondersteuningswerk bisdom Breda 
 
Diaconie is vanuit ons christelijk geloof meewerken aan een 
menswaardige samenleving voor iedereen. Het bisdom Breda 
vraagt jaarlijks speciale aandacht voor het dienstbaar zijn aan 
kwetsbare medemensen, dichtbij en veraf..  
Ook in onze parochie zetten mensen in de parochiële 
caritasinstelling-  samen met groepen buiten de parochie – zich in 
voor kwetsbare mensen.  
Maandelijks is er daarom een  caritascollecte, die bestemd is voor projecten in onze eigen 
gemeenschap, in de regio of in ontwikkelingslanden.  
De Caritasinstelling ondersteunt daarbij plaatselijke projecten extra. 
Het bisdom Breda stimuleert en ondersteunt caritasinstellingen en diaconale groepen.  
Om dit werk blijvend mogelijk te maken, is de caritascollecte op 5, 6 en 13  juli voor dit 
ondersteuningswerk bestemd. 

De schaal 

Er was eens een koning die jarenlang lessen had ontvangen van 

een oude wijze meester. Toen deze meester het hof voorgoed 

wilde verlaten, mocht hij van de koning een wens doen. De wijze 

meester greep diep in de zak van zijn gewaad, haalde er een prachtig blinkende schaal uit 

tevoorschijn en vroeg de koning om de schaal met goudstukken te vullen. Dat is gemakkelijk, dacht 

de koning, goud heb ik immers genoeg. Maar zijn verbazing was groot toen hij zag dat de schaal niet 

vol raakte hoeveel zakken goud hij er ook inwierp. De koning kreeg zelfs de indruk dat, naarmate hij 

er meer ingooide, de schaal eerder leger werd. Hij was teleurgesteld en schaamde zich omdat hij de 

wens van de wijze meester niet kon vervullen. De oude meester zei: ‘Wanneer je de schaal niet kunt 

vullen zoals je beloofd hebt, zal ik hem weer in mijn zak doen en u voorgoed verlaten’.  

Peinzend keek de koning naar de wijze meester. Hoe was het toch mogelijk dat hij ondanks zijn 

rijkdom en zijn vrijgevigheid de schaal niet kon vullen? ‘Hoe kan dit?’, vroeg de koning? ‘Vertel me 

het geheim van de schaal’. ‘Het is inderdaad een bijzondere schaal’, zei de wijze meester, ‘ze heeft, 

net als het menselijke hart, twee eigenschappen.  

De eerste eigenschap is het ‘nooit te bevredigen verlangen’. Je kunt het vullen waarmee je wilt, met 

rijkdom, kennis, macht of aanzien, met alles wat er bestaat: het zal nooit vol worden, het wil steeds 

meer en steeds andere dingen. Omdat de mens dit geheim van zijn aardse leven vergeten is, leeft hij 

zonder onderbreking in een verlangen. Hoe meer een mens ontvangt des te meer wil hij: dat is de 

schaal van het verlangen.  

Maar de schaal, dat wil zeggen ons hart, heeft nog een tweede eigenschap, en dat is ‘de leegte’. 

Wanneer ook maar één lichtstraal het midden van de lege schaal treft, weerspiegelt de hele schaal 

dat licht, is zij van boven tot onder vervuld met de glans van het licht. Dan is ons hart, na eerst te zijn 

leeggemaakt, werkelijk vol’.  
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Zoals het vroeger in de catechismus geformuleerd was: “Kunnen wij God zien?” “Nee, wij kunnen 
God niet zien, want Hij heeft geen lichaam.” Toch heeft Jezus in zijn woorden en werken laten zien 
wie God is. En zoals het tussen mensen kan zijn - een reële, innige verbondenheid ook als we elkaar 
niet zien, horen of aanraken - zo is er verbondenheid met God mogelijk, als we Hem zoeken in 
gebed en dienstbaarheid. Degenen die de armen en uitgestotenen hadden gediend en geholpen, 
vroegen: “Heer, wanneer hebben wij U gezien?” Ze hadden Hem gezien toen ze hun naasten nabij 
waren!  ( Emeritus-pastoor Han Akkermans) 
 

 

Het idee dat dankzij Jezus onze zonden zijn vergeven en er een God 
bestaat die je de weg wijst, troost biedt en over je waakt is een 
uitzonderlijk prettige gedachte. Wanneer ik door het Brabantse, 
Limburgse of Vlaamse landschap fiets en een Christuskruis passeer denk 
ik altijd ‘Daar hang je dan’ en tegelijkertijd ‘Ik zou zo graag geloven’.  
( Cabaretier en acteur Leo Alkemade)  
 

Autozegening Hoeven 2025 
 
De autozegening maakt ons bewust van onze verantwoordelijkheid in het verkeer. 
In Hoeven gebeurt dit al vanaf 1927. Alle voertuigen mogen hieraan deelnemen. Het mag ook een 
fiets, rollator, scootmobiel, traptractor of ... zijn. Alles wat “rolt” is welkom en kan gezegend worden. 
Het is natuurlijk beslist niet zo dat ons dan niets meer kan overkomen. Maar we hopen dat de zege-
ning op voorspraak van Christoffel ons allen goed mag doen.                                                                              
Op zondag 6 juli van 14.00 uur tot 15.30 uur is er dit jaar weer gelegenheid om uw voertuig te laten 
zegenen op het dorpsplein voor de voormalige kerk St. Jan de Doper St. Janstraat 40a Hoeven. 
 
Ook in Made 
Made kende ook de autozegening. Wijnand van Gils 
schreef daarover het volgende:  
 
Hier foto’s  van de autozegening in Made die door 
pastoor van Amelsvoort in Made was begonnen. 
Bij de autozegening kwamen wel meer dan 50 
chauffeurs met hun auto, motor of vrachtwagen(s). 
Voor deze tijd is dat aantal niet bijzonders, maar in 
1957, toen de grote meerderheid van de bevolking 
geen auto had, was de opkomst geweldig. 
De zegening werd gegeven en de betrokken chauffeur 
kreeg dan een schaal onder zijn neus gehouden, waar 
hij dan een geldelijke bijdrage in kon deponeren. Op de 
foto houdt Wim Avontuur deze schaal vast. De andere 
misdienaar stond daar met de emmer met wijwater. 
Je kreeg ook nog een prentje uitgereikt zoals hiernaast 
te zien is.  
 
 

          Nooit harder rijden dan je engelbewaarder vliegt.
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Later werden ook de deelnemers aan de profronde gezegend door diaken Ad van Kuyck, werden 
motoren gezegend door pastoor Jos Demmers , vorig jaar was er een dieren ( en baasjes) zegening, 
ook de deelnemers aan Tractors by night  ontvangen jaarlijks de zegening door pastoor Ronald van 
Bronswijk. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij houden de hoogste tijd HOOG.  
 
In 2007 startten de eerste plannen voor een grootscheepse 
restauratie van de H. Gummaruskerk in Wagenberg en er 
werden ook allerhande activiteiten georganiseerd om aan 
de nodige financiën te komen. Dit alles onder het motto:  
Wij houden de hoogste tijd HOOG. 
Ook de oude wijzerplaten van de toren kwamen in 2013 in 
de verkoop, 25 kg zwaar, 175 cm hoog en met ‘gouden’ 
Romeinse cijfers. Dré Rasenberg was een van de kopers en 
deze wijzerplaat heeft nu een nieuw leven gekregen op de 
gevel van het nieuwe gebouw van de firma Rasenberg aan 
de Wagenstraat in Wagenberg. Achter de wijzerplaat heeft 
klokkenmaker Joost Jongerius een modern uurwerk 
gemaakt en dat was een heel karwei.  
Mooi, een stukje rijke historie van de Gummaruskerk 
prijkend aan een eigentijds gebouw in de Wagenstraat. 
 

 
Niemand weet hoe laat het is ( Youp van ’t Hek) 
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De Kerk is als een brug - en een brug stort in als je alleen op één kant durft te staan.                                    

Petrus en Paulus belichamen elk een zijde van die brug: het pastorale en het profetische,                             

het eenvoudige en het intellectuele, het gevestigde en het missionaire.                                                         

Samen dragen ze de Kerk. ( Tomáš Halík )  

 
Petrus en Paulus, 29 juni 
 

Petrus en Paulus waren alle twee de dragende figuren van de jonge kerk 
, zij vulden de leegte die er ontstond na de dood van Jezus en zij hebben 
elk op een eigen wijze, een stempel gedrukt op de latere kerk. 

Sleutelbewaarder 
Petrus , ook wel Simon genoemd, was een ongeletterde visser op het 
meer van Galilea, tot Jezus vroeg om Hem te volgen.  
Petrus was een razend enthousiaste mens, best wel impulsief en toen 
het kritiek werd , na de arrestatie van Jezus, ontkende Petrus tot drie 
keer toe dat hij een volgeling van Jezus was, bang voor zijn eigen 
hachje. Hij schaamde zich er later diep over. Toch werd hij door Jezus 
uitgekozen als ‘de rots’ waarop de kerk gebouwd zou worden. 
Op latere leeftijd stak hij de Middellandse Zee over om naar Rome te 
gaan, het centrum van de toenmalige wereld. 
Hij werd de eerste paus, de sleutelbewaarder,  trouw aan het geloof, 
werkend ook aan de verdere opbouw van de kerk door middel van 
missiereizen. In Rome, werd hij tijdens de christenvervolging , op bevel 
van keizer Nero,  in het jaar 67 gevangen genomen en ter dood 
gebracht. Hij stierf de kruisdood met zijn hoofd naar beneden , want hij 
voelde zich niet waardig op dezelfde manier als Jezus te sterven.             
Hij werd stiekem begraven en boven zijn eenvoudige graf verscheen 
later de machtige St. Pietersbasiliek. 
 
 

 
Saul werd  Paulus 
Saul  was van beroep tentenmaker , geboren in Tarsis in Klein-Azië.  
In Jeruzalem bracht hij het , afkomstig uit de Griekse wereld, onder leiding van de beroemde 
Gamaliël, tot schriftgeleerde. Een schriftgeleerde  die de joodse tradities op zijn duimpje kende  en 
die een fanatiek verdediger werd van de joodse wetten, de Thora. Zo fanatiek dat hij de volgers van 
Jezus daadwerkelijk ging vervolgen. 
 

Beeld van Petrus in de 
Antonius Abtkerk te 
Terheijden, foto van 
Caspar Dingjan. 
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Totdat hij onderweg naar Damascus , een visioen kreeg en van 
fervente tegenstander een hartstochtelijk verdediger werd van de 
nieuwe leer die Jezus gebracht had. Saul werd Paulus.  
Hij reisde door het Romeinse Rijk om vol vuur de leer van Jezus de 
Messias te verkondigen, de kost verdienend als tentenmaker. Hij 
schreef ook talloze brieven om de verspreid gevestigde 
christengemeenschappen ‘bij de les te houden wat betreft het 
leerling van Jezus zijn’.  
Het zijn niet al te gemakkelijke brieven,  in de tweede lezing in een 
viering wordt vaak uit deze brieven gelezen. 
Zijn fanatisme leidde tot conflicten met zijn medewerkers en ook met Petrus en dan met name  
over de vraag of binnen de groeiende kerk de Joodse wetten gehandhaafd moesten blijven en of die 
ook van toepassing waren voor niet-joden. Paulus vond van niet en Petrus vond eerst van wel. 
Paulus zou, naar verluidt, enkele jaren na Petrus ook in Rome de marteldood gestorven zijn.  
Geen kruisdood , maar onthoofding was zijn lot, want Romeinse staatsburgers , en dat was Paulus , 
hadden het voorrecht dat zij niet gekruisigd mochten worden. Boven zijn graf verscheen later de 
basiliek van Paulus buiten de muren, na de Sint Pieter de grootste basiliek van Rome. 

Zowel Petrus als Paulus zijn van beslissende 
betekenis geweest voor het ontstaan en 
uitbreiding van de kerk.  
Elk op hun eigen manier hebben zij het geloof 
doorgegeven, allebei zeer betrokken, de een wat 
vrijer met oog voor vernieuwing en 
verscheidenheid , de ander wat voorzichtiger met 
de blik gericht op de traditie. Eigenlijk is het nog zo 
in de kerk.  
 
Petrus en Paulus   
zouden de zwakheden van anderen  
niet kunnen begrijpen  
als ze niet eerst  
hun eigen zwakheid hadden ervaren. 
( Aelred van Rievaulx , Engelse cisterziënzer 
monnik, 1110- 1167)  

Reis naar Rome 2002, naar de graven van Petrus en Paulus 
 
Vanwege het 150 jarig bestaan van het bisdom Breda werd door de toenmalige bisschop Martinus 
Muskens ( In de periode 1994-2007, de negende bisschop van Breda)  , medewerkers van het bisdom 
en Pelikaanreizen een bedevaart naar Rome georganiseerd. Op zaterdag 19 oktober vertrokken de 
bedevaartgangers uit heel ons bisdom naar de graven van Petrus en Paulus. Vanuit Made, 
Terheijden, Wagenberg en Hooge Zwaluwe gingen maar liefst 3 volle bussen, 150 mensen, mee. 
Peter van de Ven maakte er een reisverslag van. Zondagavond 27 oktober om kwart over zeven 
kwamen de bussen, onder klokgelui, aan bij de Bernarduskerk. In Nederland had een hevige storm 
gewoed, vanwege omgewaaide bomen waren veel wegen afgesloten en moest er een omweg 
gemaakt worden om thuis te komen. 

Petrus en Paulus zoals ze lang in de vroegere Bernarduskerk te zien waren. Petrus met de sleutels 
en Paulus met oorspronkelijk een zwaard in de rechterhand, (als teken van zijn onthoofding of als 
verwijzing naar de tijd dat hij de jonge opkomende christengemeenschap met geweld vervolgde) , 
maar het zwaard  is in de loop der tijd verloren gegaan. 
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Christenen zijn getuigen van de hoop die in hen leeft. (Eerste brief van Petrus)  
 

Met open hart aanwezig zijn, luisteren, verbinden en samen optrekken 

Mijn naam is pater Avin Kunnekkadan SVD  missionaris van de SVD (Societas Verbi Divini – 
Gezelschap van het Goddelijk Woord), en ik ben afkomstig uit Kerala Zuid India. Het is voor mij een 
grote vreugde om deze zomer in uw parochie te mogen assisteren tijdens de vakantieperiode van 
pastoor Ronald van Bronswijk 

Voordat ik het seminarie binnenging, studeerde ik Business Management. Mijn roeping vond haar 
oorsprong in een ingrijpende gebeurtenis: de giframp in Bhopal in 1985. Die tragedie bracht een 
innerlijke onrust teweeg en deed mij zoeken naar diepere zin in het leven. Uiteindelijk leidde dat 
zoekproces mij naar de missie, en trad ik toe tot de SVD-missiecongregatie. Na mijn priesterwijding 
werkte ik in een pioniersmissie in Jogipet Andhra Pradesh (Zuid-India). Later studeerde ik theologie 
aan de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit in Rome en gaf colleges theologie en filosofie aan drie 
seminaries. Vervolgens werd ik benoemd als directeur van een nationaal interreligieus centrum, waar 
dialoog en bruggenbouwen tussen religies centraal stonden. 

In 2005 krijg ik een benoeming als missionaris naar Nederland – met de wens om allereerst zelf veel 
te leren van de Europese cultuur, de kerkelijke context, en van de mensen hier en hen ook  iets geven 
van onze spiritualiteit en cultuur.  Ik ben ervan overtuigd dat zending vandaag de dag geen 
eenrichtingsverkeer is, maar een wederzijdse verrijking. Missionaris zijn betekent voor mij:                      
Van 2005 tot 2014 was ik studentenpastor voor internationale studenten aan de TU Delft, Erasmus 
Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden. Daarna werkte ik als parttime pastor in Maassluis, 
Vlaardingen en Schiedam, in de basiliek van Sint Liduina. Sinds begin 2025 woon ik in het missiehuis 
van de SVD in Teteringen. 

Ik ben dankbaar dat ik u in deze parochie mag ontmoeten. Mijn hart staat open voor samenwerking 
en wederzijds leren. Aarzel niet om mij aan te spreken – ik ga graag met u in gesprek. Als ik iets kan 
betekenen, bijvoorbeeld voor een huisbezoek of een bezoek aan een zieke, dan hoor ik het graag. 
Samen kunnen we bouwen aan een warme, gastvrije en gelovige gemeenschap. 

Met hartelijke groet en Gods zegen, Pater Avin Kunnekkadan SVD  

De kerk moet een plaats zijn waar iedereen zich welkom voelt ongeacht zijn of haar achtergrond. 
( Paus Leo XIV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
                                                                                                                                                                                                        
                    Zonder dwarsliggers geen spoor. 
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Kerken kijken 
 
Zijn we op vakantie in Napels of Milaan 
en wil ik naar het zwembad 
zegt mijn vader: “Nee, we gaan 
kerken kijken!” 
Kèrken kijken, wat is daar nou aan! 
 
Gaan we eens een dagje naar Brussel of Gent, 
Wil mijn vader, je begrijpt het al,  
meteen als je er bent,  
kerken kijken! 
Of hij al die kerken nog niet kent! 
 
Waar we ook naar toegaan, naar Assen of Ter Aar, 
naar Grootebroek, of Drogeham of Delft, 
wat doet ie daar: 
kerken kijken 
Al die kerken lijken op elkaar! 
 
Dus wou ik naar Turkije met zijn mooie blauwe zeeën  
Nergens kerken! Jippie! 
Lekker zwemmen met zijn tweeën ( Daar had ik zin in in)  
Misgegokt, helaas. 
Er zijn daar overal moskeeën! 
 
 
 
We zullen goede dingen moeten blijven doen, zonder de hoop dat ze een duurzame verbetering tot 
stand brengen. 
Ik heb mezelf ontdaan van hoop. Wat ik op hoop tegen heb, is dat mensen die verliezen zodra ze 
doorkrijgen welke toekomst ons wacht. Ze worden hopeloos en cynisch. Dat is een enorme 
hoeveelheid aan verloren menskracht die zegt: het zal mijn tijd wel duren, laat maar waaien.                   
Ik pleit dus niet voor hopeloosheid, maar voor het loslaten van het idee van hoop op zich.                       
Met het opgeven van de hoop beëindig je ook de hopeloosheid ( Tommy Wieringa)  
 
Leraar:    God is liefde. God is almacht. God is goed. God is het leven. God is het licht. 
Leerling: Godsamme 
 

 
Deugd en ondeugd  

 
Geloof tegenover bedrog 
Wijsheid tegenover domheid 
Grootmoedigheid tegenover afgunst 
Voorzichtigheid tegenover roekeloosheid 
Kracht tegenover lafheid 
Rechtvaardigheid tegenover gewelddadigheid 
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Rijles 
Kapelaan Cees Rombouts ( 1927-2001) , - 

zijn oom was pastoor Piet Rombouts van 

Stuivezand en zijn neef was Piet Rombouts , 

kapelaan op Wagenberg en de latere 

pastoor van Terheijden-, was van 1962 tot 

1968 kapelaan in Terheijden. Hij was zeer 

actief in het jeugdwerk, het patronaat 

bruiste van leven, hij begon ook met een 

gestencild parochieblad, Rondom de Toren. 

Een blad dat naast parochienieuws , ook 

openstond voor nieuws uit de verenigingen 

en gemeente, en dat helemaal gerund werd 

door vrijwilligers . Dit alles tot op de dag 

van vandaag, alleen stencilen is er niet meer bij, daarvoor gebruikt men geavanceerder 

druktechnieken. De kapelaan reed in een Daf en als de vergaderingen van de leiding van het 

jeugdwerk wat uitliepen, hetgeen weleens gebeurde, gingen de leidsters van het jeugdwerk allemaal 

in de Daf en werden door de kapelaan netjes thuis afgezet. Op de foto zien we zuster Hieronyma van 

Deurzen (1910- 1972) aan het stuur van deze Daf. Of het een echte rijles was of een foto voor de 

leuk, dat is ons niet bekend. Zuster Hieronyma was onderwijzeres aan de meisjesschool.                             

De kleuterschool , de meisjesschool en de VGLO-school werden toen nog hoofdzakelijk aangestuurd 

door  de zusters van het Thomasklooster, die hun moederhuis in Etten- Leur hadden. Zuster 

Hieronyma werkte twee periodes in Terheijden, van 1948 tot 1949 en van 1961 tot 1967.  

Vieringen en activiteiten binnen de Vijf Heiligen Parochie en daar buiten 

 
Zaterdag 28  juni 2025  H. Petrus en Paulus 

Terheijden H. Antonius Abtkerk  13.00 uur – 16.30 uur Openstelling kerkgebouw met tentoonstelling 
van Ellen Broere met powertex, Joke Matto en Ewoud van de Heuvel  met keramiek en foto’s en Kitty 
Broeders met fotografie en beeldbewerking 

Terheijden H. Antonius Abtkerk 19.00 uur          Eucharistieviering R. v. Bronswijk 
Anthony Singers Terheijden o.l.v. Nadia Rutkovska, piano René van Assche. 

Made Victoriazaal Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’ 19.00 uur Wijngaerdviering A.v. Kuyck. 

Zondag 29 juni  2025  H. Petrus en Paulus 

Wagenberg H. Gummaruskerk 9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk 
GumarAnto en Herenkoor Antonius AAT o.l.v. J. Terpstra , orgel J. v. Opdorp 

Made Victoriazaal  Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’  9.30 uur.  
Viering van Woord en Communie  G. v.d. Korput    Cantor H. Vergouwen, orgel J. Horbach. 

Maandag 30 juni 2025 

Terheijden Zorgcentrum Antonius Abt  10.30 uur Viering van Woord en Communie G. v.d. Korput 

Zaterdag  5 juli 2025 

Terheijden H. Antonius Abtkerk  13.00 uur – 16.30 uur Openstelling kerkgebouw met tentoonstelling 
Joke Matto en Ewoud van de Heuvel  met keramiek en foto’s en Kitty Broeders met fotografie en 
beeldbewerking 

Terheijden H. Antonius Abtkerk 19.00 uur  Eucharistieviering R. v. Bronswijk 
Cantor H. Vergouwen , orgel J. v. Opdorp. Caritascollecte Diaconie 

Zondag 6 juli 2025 

Made  Victoriazaal  Seniorenpartner ‘de Wijngaerd’  9.30 uur   Eucharistieviering R. v. Bronswijk    
Cantor H. Vergouwen  , orgel J. v. Opdorp  Caritascollecte Diaconie 
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Zaterdag 12 juli 2025 

Terheijden H. Antonius Abtkerk  13.00 uur – 16.30 uur Openstelling kerkgebouw met tentoonstelling 
van Wim van Helden met houtbewerking oude beroepen en Ad van Well foto’s. 

Zondag 13 juli 2025 

Wagenberg H. Gummaruskerk 9.30 uur Eucharistieviering R. v. Bronswijk 
Gelegenheidskoor GumarAnto en Herenkoor AAT , orgel J. Horbach.     Caritascollecte Diaconie 

 
Let op: zondag 13 juli géén viering in  ‘de Wijngaerd’ ! 
Dit vanwege de vakantietijd. 

 
 

 
Wegwijs binnen onze Vijf Heiligen Parochie 
 
  
Het parochiesecretariaat en de parochiekantoren vormen een belangrijke schakel binnen onze 
parochieorganisatie, voor verdere informatie kunt u altijd contact met hen opnemen.  
U bent er van harte welkom.  
Hieronder vindt u de openingstijden , de (e-mail) adressen en telefoonnummers: 
 
Parochiesecretariaat Made: Annie van Groesen 
Het secretariaat van de Vijf Heiligen Parochie is gevestigd op het adres Kerkstraat 6  
4921 BB Made.  Telefoon: 0162-682303. E-mail: info@naardekerk.nl    
Kantoortijden: maandag 12.00 uur - 15.00 uur ,  
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. 
Dinsdag: Open Huis met pastoor Ronald van Bronswijk. 
 
Parochiekantoor Terheijden: Ida Fievet 
Markstraat 2 4844 CR Terheijden. Telefoon: 076-5931216.   
E-mail: terheijden@naardekerk.nl   Kantoortijd: vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur. 
 
Parochiekantoor Wagenberg: Fien van Mook 
Dorpsstraat 56 4845 CG Wagenberg. Telefoon 076-5931236.   
E-mail: wagenberg@naardekerk.nl    Kantoortijd: dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur 
 

 

Veraf gelegen water kan geen nabijgelegen vuur blussen ( China)  

 

 

 

Op vrijdag 11 juli  2025  verschijnt Nieuwsbrief  VHP 179 
Zelf kopij aanleveren door koren, werkgroepen of op persoonlijke titel kan ook.                                    
Deze dien je  te sturen naar:  info@naardekerk.nl   en wel voor woensdag 9 juli  2025 . 
Neem ook eens een kijkje op de website van onze Vijf Heiligen Parochie: www.naardekerk.nl   
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